KORTE GESCHIEDENIS
VAN DE VOETVALLEN.

GEBEDEN VOOR DE BIDTOCHT.

IETS OVER DE GESCHIEDENIS. ...

Heel de Middeleeuwen door werden de Zeven Smarten van Maria
in de Kerk herdacht. Ook in het bisdom Roermond stond die her-
denking in hoog aanzien; z6 zelfs dat 'n Roermondse bisschop een
aparte feestdag instelde en die opnam onder de feestdagen van ’t
bisdom. Het feest werd genoemd ,,De Weeén der H. Maagd”’.
Paus Benediktus XIII schreef dit feest later voor heel de Kerk voor
en wel op vrijdag na passie-zondag. Dit gebeurde in 1727. Nu
wordt dit feest gevierd op 15 september onder de naam van ,,Onze
Lieve Vrouw van Smarten’’.

We weten niet precies wanneer de zeven voetvallen-kapelletjes, die
ook in relatie staan tot de Zeven Smarten van Maria, in de gemeen-
te Echt ontstaan zijn, en ook niet wie de oprichter is. De voetvallen
moeten al bestaan hebben véor 1670. Ze zijn dus niet gebouwd
door de veel genoemde Heer Chatelain, die later leefde en woonde
op de Holzstraete te Pey, op dit moment Houtstraat 107 en 109.

Dit verhaal berust op een legende, voor zover men weet.
Historisch is wél het verhaal van een van de dochters van de Heer
Chatelain, Jacoba geheten. Het verhaal luidt als volgt:

Jacoba schreef een brief aan de bisschop van Roermond waarin ze
vroeg om de voetvallen-kapelletjes te mogen laten restaureren.
Ook vroeg zij als bisschoppelijke gunst een aflaat voor hen, die
deelnamen aan de verering van de Zeven Smarten van Maria en die
dit hadden laten zien door de 7 voetvallen langs de Houtstraat en
de Bosstraat te bezoeken en er bij te bidden. De bisschop keurde
haar plannen goed en verleende een aflaat van 40 dagen aan hen die
volbrachten wat hierboven genoemd werd. Hij voegde er nog aan
toe dat men ook zou bidden voor de belangen van de hele kerk. De-
ze brief, die bewaard is gebleven, was getekend: mei 1733. Een an-
der historisch dokument is de bewaard gebleven kadasterkaart uit
1718 waar de voetvallen op vermeld staan. Uit de aanvrage van Ja-
coba de Chatelain blijkt ook dat de voetvallen al lang bestaan moe-
ten hebben om in haar tijd al bouwvallig te kunnen zijn.
Waarschijnlijk hebben de kapelletjes het na de restauratie door Ja-
coba de Chatelain uitgehouden tot de Franse Revolutie (eind 18e
eeuw). Toen moesten alle uiterlijke tekenen van de godsdienst ver-
dwijnen en aan de kapelletjes zal wel niets meer gedaan zijn.

De schrijver van 't boek ,,De parochie Echt’’, pastoor Ad Welters,
schrijft dat hij voor 1900 dikwijls in de gemeente Echt kwam en
dan de voetvallen zag, die er toen vuil en verwaarloosd uitzagen.
Later kreeg Chr. op de Coul, kapelaan in de Landricusparochie te
Echt, opdracht de kapel van Schilberg weer in haar oude luister te
herstellen. Toen deze restauratie klaar was, zorgde hij dat ook de 7
voetvallen werden hersteld. Deze hadden een nauwe verbinding
met de kapel van Schilberg. Ze waren immers bedoeld als een bid-
weg ter ere van O.L. Vrouw van Zeven Smarten naar de kapel toe.

Van toen af leefde de devotie, die zo oud was, weer op en zag men
geregeld groepjes van 7 meisjes biddend langs de kapelletjes gaan,
Iedereen wist dan dat er ’n ernstige zieke was, of ’n stervende of
misschien wel 'n overledene.

De bidweg liep vanaf de huidige Houtstraat no. 103 (Helm Dircks)
tot aan de huidige Bosstraat 55 (Maan Verstraeten). In de kapel
van Schilberg werd dan nog als besluit van de bidtocht een hele ro-
zenkrans gebeden.

Bij de wegverbreding van de Bosstraat en van de tegenwoordige
Houtstraat — midden zestiger jaren — moesten de voetvallen wij-
ken en werd alleen een kruis van witte tegels op 't trottoir ’n herin-
nering aan de kapelletjes. In het jaar 1981 zijn ze dank zij de mede-
werking van zeer velen herbouwd rond de kapel van Schilberg, om-
dat de Bosstraat en de Houtstraat zich niet meer lenen voor het
houden van een bidweg.

Moge deze eeuwenoude devotie weer nieuw worden tot eer van
God, die Maria uitkoos om Moeder te worden van Zijn Zoon, tot
heil van vele mensen.

Bij deze bidtocht kan men bidden:

OPENINGSGEBED:

Moeder Maria, in loop der eeuwen hebben ontelbaar velen een bid-
tocht langs de zeven voetvallen gemaakt om hun intenties bij U aan
te bevelen. Vol vertrouwen op Uw machtige voorspraak bij Uw
Zoon wil ook ik langs de voorstellingen gaan, waarop Uw lijdende
Zoon staat afgebeeld. Daarbij wil ik dan bidden voor........
O.L. Vrouw van Peys, van Troost en van Hulpe, help ons en wees
een voorspreekster voor ons bij Uw Zoon Jezus.



le voetval:

2e voetval:

3e voetval:

4e voetval:

5e voetval:

6e voetval:

7e voetval:

Jezus neemt 't kruis op zijn schouders.

3x Onze Vader, Wees gegroet en Eer aan de Vader. ..

Jezus ontmoet zijn Moeder Maria.

3 x Onze Vader, Wees gegroet en Eer aan de Vader. ..

Veronica droogt het aangezicht van Jezus af.

3 x Onze Vader, Wees gegroet en Eer aan de Vader. ..

Simon van Cyrene helpt Jezus ’t kruis dragen.

3x Onze Vader, Wees gegroet en Eer aan de Vader. ..

Jezus draagt 't kruis naar de Calvarieberg.

3x Onze Vader, Wees gegroet en Eer aan de Vader. ..

Jezus troost de wenende vrouwen.

3 x Onze Vader, Wees gegroet en Eer aan de Vader. ..

Jezus valt onder 't kruis

3x Onze Vader, Wees gegroet en Eer aan de Vader. . .

SLOTGEBED IN DE KAPEL:

Met hart en ziel prijs ik de Heer,

en ik juich om God, mijn Redder.

Want hij heeft zich het lot aangetrokken

van zijn minste dienares.

Voortaan zullen oud en jong mij gelukkig prijzen,
omdat de machtige God zulke grote dingen

voor mij heeft gedaan.

Zijn naam is heilig.

Hij is barmhartig voor wie Hem eerbiedigen,

van geslacht tot geslacht.

Hij heeft zijn kracht getoond en de hoogmoedigen met
al hun plannen uiteengejaagd.

De machtigen der aarde heeft Hij van hun voetstuk gehaald,
maar de geringen heeft Hij verheven.

Wie honger leden heeft Hij met alle goeds overladen,
maar de rijken heeft Hij met lege handen weggestuurd.
Hij is zijn dienaar Israel te hulp gekomen,

om zijn eeuwige trouw te bewijzen

— zoals Hij onze voorouders heeft beloofd —

aan Abraham en zijn nakomelingen.

Eer aan de Vader en de Zoon en de H. Geest,

zoals het was in het begin en nu en altijd

tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

(het Magnificat — Maria’s lofzang tot God bij haar bezoek aan
haar nicht Elisabeth).

ONZE LIEVE VROUW VAN SCHILBERG,

BID VOOR ONS ALLEN.




